Uit het ei breken

Mijn voeten volgen*

Dé vraag stellen

Stoppen met ‘oplossen’

. oo In het Midden Regenboog
Bewegen in verbinding blijven Radicaal loslaten
Moeilijke eenvoud Samenzang Aankomen waar je hoort
Innig verbonden zijn Vervellen  Schuilen in een cocon
Afscheid nemen Transformeren Geen weg terug
Verdriet dragen Vlinder worden Nieuwe geboorte

Diep leren Vertoeven in niet-weten  Langzaam sterven

Vertrouwen in het donker Kwetsbaar Radicale ommekeer

Nuttig doelloos . e
Gezonde twijfel Levenslessen in-lijven

Hulp aanvaarden De tiende symfonie van Beethoven

© Francis Gastmans - 28/11/22 * “Volg je voeten’, dé Wet in een Open Space
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